Hymne van Yachting Merelbeke

Aan de schelde ligt een haven
In haar schoonheid onbeperkt
Door de branding uitgegraven
En door mankracht afgewerkt
Yachting,Yachting Merelbeke
Onze haven, wat een pracht
Als een landschap van Permeke
Vol mystiek en stille kracht
Al de vogels die hier wonen
Zoals de kneu en karrekiet
Fluiten samen op de tonen
Van dit pittig yachtinglied
Zoveel groen en vegetatie
Onze club verdient een prijs
Of alvast een nominatie
Van nostalgisch paradijs

Wij zijn waterlanders van de goede soort
En wij spelevaren blij en onverstoord
Leve onze haven, leve onze sluis
Dit vermaard verblijf is onze tweede thuis!

In de bar van onze yachting
Wordt een drink van drie kwartier
Soms spontaan een overnachting

Door de dorst en door “t vertier
Want de geest van Artevelde
En van 't levensblije Gent
Stijgt als 't ware uit de Schelde

En beroerd ons permanent

Hier heeft elke bootbezitter

Het gezonde schippersbloed

Zonder show of zonder glitter
Maar met maritieme gloed
Wij negeren stervelingen
Die op menselijk domein
Zich nog meer in bochten wringen
Dan er in de Schelde zijn

Wij zijn waterlanders van de goede soort
En wij spelevaren blij en onverstoord
Leve onze haven, leve onze sluis
Dit vermaard verblijf is onze tweede thuis!



Wij ontdoen ons bij het varen
Van banale sleur en druk
Om de liefde te verklaren

Aan de liefde en’t geluk
Yachting, Yachting Merelbeke
Onze haven wat een pracht
Als een pronkstuk van Permeke
Waar de vriendschap u verwacht

Wij zijn waterlanders van de goede soort
En wij spelevaren blij en onverstoord
Leve onze haven, leve onze sluis
Dit vermaard verblijf is onze tweede thuis!
Wij zijn waterlanders van de goede soort
En wij spelevaren blij en onverstoord
Leve onze haven, leve onze sluis
Dit vermaard verblijf is onze tweede thuis!
Dit vermaard verblijf is onze tweede thuis!

Text : Ray Van Rieme Muziek : Stefaan Fernande
Voordracht : Danny Riesterer
Zang : Stefaan Fernande



