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IN ONS BLAD

e Voorwoord Jurgen Van Assche
e QOpening vaarseizoen 2025 Lenka Rock
e Varen, de beste therapie Ellen Gevaert
e Kromme Kroniek “Een nieuwe pil maakt het verschil” Ray van Rieme
e Een prachtig verlengd 1 mei weekend Geoffroy Vilain Xl
e Feestgedicht Ray van Rieme
o  Wist je Datje: Verlorenkostbrug in Gent Karel Gemmeke
e App voor bediening van sluizen en bruggen Karel Gemmeke
e Enkele specialekes uit de Gentse wateren Ray van Rieme en Karel Gemmeke
e  Woordpuzzel Ignace & Jeaninne Lecompte-Blomme
e Kombuis Veronique Poriau
e Activiteiten en Sponsors Bestuur
e Ons bestuur en vernieuwde website Karel Gemmeke
e Getijdetafel Rocco Lioi
COLOFON

De Patrijspoort is een uitgave van VZW Yachting Merelbeke en verschijnt 4 keer per jaar.

Poelstraat 87, 9820 Merelbeke
GSM 0487 52 12 60
Mail secretariaat@yachtingmerelbeke.be

Voorzitter: Jurgen Van Assche

Clubhuis: Sluisweg 1 — 9820 Merelbeke
Tel. 09 245 16 57

Hoofdredactie: Karel Gemmeke
Het redactieteam werkt vanuit het clubhuis: Ray van Rieme - Dennis De Grootte - Thomas

Calis - Rocco Lioi - Johan Goemé - Frederic Van de Walle - Veronique de Smet Poriau

Verantwoordelijke uitgever: Jurgen Van Assche, Poelstraat 87, 9820 Merelbeke
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Voorwoord van de voorzitter

Welkom bij Yachting Merelbeke — een haven waar passie voor motorvaren en respect voor onze
waterwegen hand in hand gaan.

Onze haven is meer dan alleen een aanlegplaats. Het is een levendige ontmoetingsplek voor
liefhebbers van de motorvaart, waar avontuur, ontspanning en verbondenheid samenkomen op het
water. Met trots bouwen we hier, aan de oevers van de Schelde, elke dag verder aan een warme
gemeenschap van schippers, families en vrienden die dezelfde liefde delen: varen met hart en ziel.

Die verbondenheid met het water draagt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom nemen
we op 13 juli enthousiast deel aan de Big Jump, een wereldwijd initiatief waarbij mensen gelijktijdig in
het water springen om aandacht te vragen ;

voor propere rivieren. Ook wij springen —
letterlijk — voor een toekomst met zuivere,
leefbare waterlopen.

Of u nu een doorgewinterde motorvaarder
bent, of gewoon geniet van de rust en
schoonheid van onze haven, we hopen dat de
Patrijspoort u inspireert en verbindt. Yachting
Merelbeke vaart niet alleen op motoren, maar
ook op passie, vriendschap en zorg voor onze
natuur.

Goede vaart!

Jurgen Van Assche
Voorzitter Yachting Merelbeke




DRUKKERIJ
verspecht.
tel.: 052 30 95 51 ¢« info@verspecht.be

www.verspecht.be
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G&V bvba - Johan Goemé // Fiscaal accountant

Boekhouding
Fiscaliteit

genv.be

Meer dan dertig jaar ervaring in boekhouding en fiscaal advies
voor KMOQ's, zelfstandigen, vrije beroepen en VZW's.
Wij begeleiden u van oprichting tot en met vereffening.

Service en digitalisering zijn onze passie!

Sint-Dionysiusstraat 40, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09/242.90.40 // johan®@genv.be // www.genv.be




Opening vaarseizoen 1 — 4 mei

Als dochter van een Tsjechische moeder — die was
= HAPPY =¢ opgegroeid in het communistische Tsjechoslowakije —
LABOUR DAY hoorde ik de meest vreselijke verhalen over “1 mei”.
Toen moest Mama als meisje meestappen in de
X * ¥ communistische “1 mei parade” waarvoor ze weken
op voorhand moest oefenen.
Mama was haar ganse leven een rebel en paste niet in
dit strenge regime waarin men binnen de lijnen moest
lopen. 1 mei was een dag die je liever zo snel mogelijk
vergat...

Maar gelukkig, een generatie later, en levend in een
voorlopig vrij regime zonder verplichte 1 mei parades,
staat er op mijn kalender een groot rood hart getekend
op deze dag.

Want dat is de dag dat het vaarseizoen geopend
wordt in onze zeer geliefde Yachting Merelbeke.
Dit jaar was de stralende zon al vroeg van de
partij, de opkomst was talrijk, de drank vloeide
rijkelijk en iedereen genoot zoals steeds van de
prachtige klanken van de fanfare, het hijsen van
de vlaggen, de speeches van onze voorzitter en
de burgemeester en als kers op de taart een
alweer indrukwekkende Raymond, die jaar na
jaar een literair pareltje weet te proclameren op
zijn unieke geliefde manier.




MERELBEKE
GENT UZ
ZELZATE

www.diffe-rent.be

ONZE DIENSTEN:

) Alummnium ramen

Screens en
muggenramen

) Rolluiken

) Laswerken in staal, inox
an aluminium

Frederic Van de Walle
0474/985.165
differentfred@icloud.com



Dit jaar konden we dadelijk na de opening beginnen aan ons “vaarweekend naar Oostende”.
Maar liefst 17 boten en nog meer schippers, schippersen en aanverwanten voeren onder luid gejuich,
de tonen van het clublied en een fontein van water onze club uit, hop de ringvaart op richting Brugge.

Voor Tim en mezelf was het weekend nog specialer dan anders want het was de eerste maal dat we
ons zeer fier, doch bescheiden, tussen de grote traag vaarders mochten vertoeven op onze “Marco”.

De tocht verliep vrij rustig kabbelend tot aan Yachthaven Beernem ook wel bekend voor zijn lekker Cote
a l'os in het clubhuis aldaar en de ribbetjes aan de overkant.
Vanaf daar bleek dat Yachting Merelbeke ver niet de enige club was die de bootjes nog is losgelaten
had. De waters werden alsmaar woeliger, niet meer sturen met de beentjes naast me in de lucht maar
: het roer stevig in de handen nu, trekkend van
s links naar rechts aan het roer om het grote
%  schip ongeveer in rechte lijn te houden.
Bezweet aangekomen voor de brug van de
jachthaven in Brugge moesten we ons allen
klaar leggen “met poep naar achter” om zo
voorzichtig achterwaarts de haven binnen te
varen, tot groot jolijt van de Bell’Orso.
Na dit- voor ons - toch wel spannend maneuver
werd terecht een eerste fles bubbels gekraakt
en het glas geheven op een succesvolle eerste
vaardag.

De “Apero aan de steiger” was meer dan geslaagd, de
drank vloeide — alweer —rijkelijk, de hapjes en chipjes werden gesmaakt en verhalen over de woelige
waters werden gedeeld. Ook kwamen er 2 personen in uniform opdagen - ik dacht even dat die
verdwaald waren van de 1 mei parade — maar ze zochten naar onze Rocco. Zijn Amore zou ergens
onderweg iets te hevig tekeergegaan zijn wat een vloedgolf van ongehoorde liefde naar een vreemde
boot zou veroorzaakt hebben...

“Apero” aan de steiger is die avond uitgemond in “diner” aan de steiger om te eindigen in “feestjeeee
aan de steiger” op de tonen van “touching ding ding ding en tralala”.




De date om de volgende ochtend vroeg “ontbijt aan de steiger” te houden is voor aanvaardbare
redenen nooit doorgegaan.

Brugge — of althans de steiger — was zeer mooi, maar we moesten die Schone achter ons laten om ons
naar het grote sop te begeven.

Nooit eerder zag ik speciaal voor ons zoveel bruggen opengaan. Als voor koningen en koninginnen werd
alle verkeer stil gelegd en keken omstaanders toe hoe de prachtstoet van Yachting Merelbeke met al
zijn fiere opvarenden de wateren rond Brugge trotseerde, het werd warempel een 2 mei parade.

Voor het eerst waren de ogen gericht op de “Utopia” van Alex. Alex beweerde dat hij op zijn boot
geslapen had en dat hij dat de komende nachten nog ging doen terwijl er op eerste zicht geen kajuit te
zien was op de “Utopia”. Zijn geheim werd later onthuld in een ontluikende foto in de whatsapp groep.

Dichtbij Oostende werd het nog even spannend: terwijl we tussen twee bruggen lagen te wachten werd
de Rapuzel wat onstuimig en wou die per se is een zoentje geven aan de Marco. Gelukkig werd die
vrijpartij in de kiem gesmoord, want wie weet wat zou daaruit voortkomen.

Eens aangewaaid In Oostende lagen we allen
gezellig en gezapig met de zon op ons dek. De zilte
zeelucht wakkerde een gezond hongertje aan, het
maagje klaar voor een fijn diner in het chique
clubhuis van Yachting Oostende.

Er werd genoten van het samenzijn, dankbaar dat
onze voorzitter het allemaal weer zo goed
geregeld had en lof voor de kok en zijn team voor
de gesmaakte surf en turf.

We kwamen in opperste feeststemming toen
Christiaan en zijn teerbeminde geliefde als vers
gehuwd koppen nog een Tournée general gaven.

Jammer dat een vierdaagse maar 4 dagen duurt...
Graag hadden we nog even gebleven in de parel der badsteden met onze bende, maar Brugge lonkte
alweer met zijn Bruggelingen die al te graag onze bootparade nog is zagen voorbijkomen.

Ondanks het enthousiast onthaal aldaar hebben
we op de terugweg van Brugge alweer niets
gezien, het is verdorie veel te gezellig op onze
boot, we zijn er voorlopig niet af te slaan....

Zondag met een krop in de keel opgestaan,
beseffend dat de laatste dag van ons
vaarweekend aangebroken was. De Lafrado had
het verdriet ook gevoeld en gaf van groot
verdriet verstek. en ook de Riverdance en de
Moku hadden het op de terugweg zeer moeilijk.
Maar goed, aan alle mooie liedjes komt een

einde, niks aan te doen.
Eens in onze thuishaven hebben we dan maar — uit pure gewoonte — nog een fles bubbels geopend en
geklonken op een goede afloop van het prachtige weekend. Onze liefde voor de Marco werd op deze
tocht voor eeuwig en altijd verzegeld '

Lenka
Schipperse van Marco




